
Lieve mensen,

Het was feest!
Één van de plekken waar ik werk, bestond 150 jaar en dat vierden we met verschillende feestelijke
bijeenkomsten. Met elkaar keken we terug op die anderhalve eeuw; de hoogte- en dieptepunten, de 
belangrijke gebeurtenissen en de vele kleine, dagelijkse momentjes. En elk van deze herinneringen was
terug te voeren op mensen. Mensen die de handen uit de mouwen staken, mensen die (ook op de woelige momenten in onze 
geschiedenis) het voortouw namen, de schouders eronder zetten, mensen die (vaak bescheiden op de achtergrond) meehielpen 
en deden wat gedaan moest worden, mensen die telkens weer zochten naar ruimte en nieuw perspectief. Mensen die, vanuit 
betrokkenheid, zich verantwoordelijk toonden voor deze plek en daar naar handelden. Het stemde ons dankbaar.

Het was feest en buiten stond (staat) de wereld in brand.

De beelden zijn hartverscheurend en zo voel ik mij ook; verscheurd. En verward, verdrietig, verbijsterd, ontdaan, boos….
Op veel momenten van grote (internationale) conflicten heb ik gezegd dat ik onvoldoende kennis had om partij te kiezen. Het 
idee van ‘waar twee vechten, hebben twee schuld’. Altijd zoeken naar de nuance en het gelijk van beide partijen onderkennen. 
Zorgen dat je geen mensen voor het hoofd stoot.
‘t Was ook een beetje een vluchtheuvel. Want het ontsloeg mij van de taak om kleur te bekennen. Ik kon mensen een luisterend 
oor bieden en zelf op de achtergrond blijven. Maar wanneer gaat nuance over in lafheid? Kan je iets nìet door-en-door 
doorgronden en toch gedrag veroordelen? Mag (of moet?) je soms opstaan om iets hardop, luid en duidelijk, te veroordelen? 
Op zoek naar ruimte en perspectief……. voor MENSEN. Los van landen, regimes of regeringen, zonder dat ik een oplossing heb 
voor het conflict of weet wie gelijk heeft.

Ik wil radicaal vóór mensen zijn. Mij onverbloemd uitspreken waar menselijkheid moedwillig geschaad wordt (of het nu Hamas 
of Israël of welk land dan ook is). Zonder nuance misdaden tegen de menselijkheid veroordelen, in het klein en in het groot. Niet 
wegkijken. Eng? Jazeker, maar leven in een wereld waarin we dat niet meer doen, lijkt mij nog veel enger!

Hartelijke groet, Nicoline Swen
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Eeuwige, onnoembare,
Steeds vaker heb ik het gevoel

Dat de wereld langzaam,
Wegzakt in een moeras van geweld.

Berichten van oorlogen overspoelen mij,
Beelden van slachtoffers kwellen mij.

Geven mij een machteloos gevoel.

Waar is de liefde?
Waar is de naastenliefde?

Het verhaal van een god die vrede wil?

Daarom verstil ik in gebed,
Ook al weet ik dat bidden,

Geen magisch wondermiddel is.
Maar in gebed spreek ik de hoop uit,

Dat in onze wereld,
De vlam van vrede en liefde nooit dooft.

Dat liefdevolle aandacht blijft bestaan
Dat omkijken naar elkaar niet verdwijnt.

Dat zachte krachten de harten mogen verlichten.

Geloven is hopen,
Soms tegen beter weten in.

Maar hoop hebben we nodig.

Voor al die mensen die lijden,
Die vluchten,
En die huilen.

Eeuwige, onnoembare,
Wees de wereld nabij,

En straal uw liefde over ons uit.

Amen

(Erik Jan Tillema)

Wonderlijk, hoeveel 
troost een 
herstbos geven kan!

Mens zijn
Elke dag opnieuw proberen

Mens te zijn

Terwijl jij er niet meer bent

Yentl & de Boer
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VicmJd9mVcs

Ik hoop dat jij altijd mag dromen
met de wind steeds in je rug.
Dat gedachten blijven stromen;
niet te langzaam, niet te vlug.

Moge het zonlicht op je schijnen,
zachte regen voor de groei.
Ik hoop dat zorgen snel verdwijnen
dat je komt tot volle bloei.

Dat je echt aandachtig luistert
naar je hart en je verstand.
Dat het onweer voor jou fluistert
een wolk met goud zal zijn omrand.

Dat geluk komt bovendrijven
ook al is dat heel fragiel
Dat je altijd trouw mag blijven
aan het diepste van je ziel.

In de herstvakantie ben ik met de kinderen een dagje naar Nijmegen geweest. 
Eerst brachten we een bezoek aan de tentoonstelling Into the black hole , in het ‘ ’
Valkhof museum en daarna zijn we taartjes gaan eten in het katten-café. 2x de 
hemel op aarde, vonden ze! 
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https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY

Om te luisteren, te kijken en hoop uit te putten: 
Het lied "Prayer of the Mothers" is ontstaan uit een 
samenwerkingsverband tussen singer-songwriter Yael 
Deckelbaum en een groep moedige vrouwen die de 
beweging "Women Wage Peace" leiden.
Op 4 oktober 2016 begonnen Joodse en 
Arabische vrouwen met het gezamenlijke 
project 
"March of Hope".

Lieve mensen,
 
Toen was het stil. Door een luchtweginfectie had ik op een ochtend geen stem meer. De avond 
daarvoor deed ik een weeksluiting in een verzorgingshuis. Ik was daar voor het eerst, en kreeg 
het compliment van ‘een duidelijke stem, ook voor oude oren’. Daar dacht ik aan toen ik me de 
volgende (zaterdag)ochtend niet meer verstaanbaar kon maken. Zoals meestal, moest ik natuurlijk wat 
regelen voor de zondag, en daarna werd het echt stil. Ik dacht aan Lenny Kuhr die zomaar haar stem kwijt 
raakte, jarenlang. Nu zingt ze weer; wijze liederen van grote schoonheid. Deze week las ik dat ze naar Israël 
is afgereisd omdat haar kleinzoon, die soldaat is, zwaargewond raakte bij de gevechten in het weekend van 7 
oktober. In gedachten wens ik haar de wijsheid en de liefde waarover ze zingt. Want wat zal het moeilijk zijn 
als je persoonlijk betrokken raakt in een conflict tussen extremen. Extremen met een religieuze achtergrond, 
dat is een feit. Extremen die per definitie niet het grote midden vertegenwoordigen. 

In mij zingt alsmaar het ‘Erbarme Dich’ van Bach.  Daar heb ik mijn stem niet voor nodig; wél die innerlijke 
stem, waar ik dichtbij blijf.  

Hartelijke groet, Helene Westerik 

Deze REISBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking 
met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.
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Vlaggen is weer in. Sinds de oorlog in 
Oekraïne valt het mij op. Ergens, vanwege het 
geweld in het Midden-Oosten, liet ik vallen 
dat ik behoefte zou hebben aan een vlag voor 
de menselijkheid. Om aan te geven dat het 
hierom gaat: hoe kan een mens een ander 
mens tot mens zijn. Iemand reikte mij de vlag 
voor de mensenrechten aan. Ik had hem nog 
nooit gezien. De uitleg is dat we allemaal 
onder dezelfde hemel en op dezelfde aarde 
leven. En dus dezelfde rechten hebben. Ik zou 
er aan toevoegen: en dus een ander niet 
aandoen wat je zelf niet zou willen. 

We hebben last van kleine vliegjes; 
ze lijken op fruitvliegjes, maar zijn 
het niet. Na wat onderzoek op 
internet blijken het rouwvliegjes te 
zijn. Ze heten rouwvliegjes omdat 
ze zo zwart zijn. Tja, daar valt wat 
voor te zeggen, maar ik vind het 
ook ongenuanceerd. Als je rouwt 
kan het heel erg zwart zijn, maar 
als rouwen onderdeel van het 
leven is, dan is er zeker ook kleur! 

Op de TV is een reclame van een gezondheidsverzekeraar; 
daarin wordt een lans gebroken voor Veerkracht. Twee mooie 
woorden:  zo zacht als een veertje, maar toch zo krachtig. 
Heb je ooit geprobeerd een veer te breken? Ik wel, en dat is 
niet gelukt. 

Ons energieverbruik is gedaald tot het niveau van 
1970. Wat hebben we dan een energie over om 
elkaar warmte te geven! 

Met aandacht leven – uit een gedicht van 
Marinus van den Berg stelde ik de 
volgende tekst samen, als een gebed voor 
ons allemaal. 
Mag er aandacht zijn                                        
om vertrouwen te laten groeien                    
om te ontvangen                                               
om je in te leven                                               
om de tijd te nemen                                         
om te zoeken naar het kleine                          
om aanwezig te zijn                                         
om stil te zijn
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