
Op Terschelling is een fijne boekwinkel. Helene en 
ik brengen er een heerlijk half uurtje door met 

rondneuzen, bladeren en ‘proeven’. Heel leuk Is 
de flinke afdeling ‘Terschelling’ die ze hebben: 

allerlei boeken over het eiland of geschreven door 
eilanders. Zo ligt er de dichtbundel Een zee van 

troost, geschreven door Inge Zwerver, met 
prachtige tekeningen van Vera Post. Op de 

achterkant lees ik: Soms is een Waddeneiland een 
schuilplaats. Een stille plek waar verdriet gevoeld 
kan worden. Op een eiland kun je alleen zijn en je 
tegelijk veilig en geborgen voelen. Als je er bent, 

ervaar je een oerkracht en vind je een zee van 
troost.

Nu is Terschelling voor mij zeker niet enkel een 
schuilplaats, maar vooral ook een plek van plezier, 

vriendschap en inspiratie, en ook daarin is die 
oerkracht welzeker voelbaar. Één gedicht leest u 
hieronder, voor de overige verwijzen wij u graag 

naar de bundel.

Eiland in de zee 

luister naar de golven
rust uit, hier is geen tijd

wees stil, zeg niks, de wind vertelt 
wat je steeds hebt uitgesteld

het oer is hier 
en eeuwigheid

een eiland in de zee 
met alleen je eigen ik

daaromheen, de grootste ruimte 
voor een weidse, vrije blik

Er bloeien 3 sneeuwklokjes in onze tuin!
En ik heb het al aan 10 mensen verteld, een foto rondgestuurd in 
de familie-app en telkens ga ik even kijken hoe het ermee staat. 
Kortom, ik word er blij van.
Drie zulke kleine bloemetjes en mijn hele dag is goed. Het is toch 
wonderlijk hoe dat werkt. En echt, ik hou van de winter, van die 
heldere, koude dagen. Maar niets kan het (voor mij) winnen van 
leven dat zich weer ontvouwt. Elk jaar raakt het mij, dat 
allereerste lentegroen dat zo onverschrokken kleur brengt in 
een zwart-witte-winter-wereld.  

Lieve mensen,

Ook dit jaar zijn Helene en ik weer een paar dagen samen op Terschelling. Zo fijn!
We wandelen door de storm langs het strand en bedenken al lopend plannen voor de komende tijd. Eenmaal weer 
terug in ons huisje zitten we met een kop thee achter onze laptops om onze ideeën verder vorm te geven. 
Moeiteloos brengt internet ons naar alle hoeken van de wereld, terwijl we het zilte zand uit ons haar schudden. 
‘s Avonds, terwijl Helene kookt, help ik de kinderen thuis met hun huiswerk en hoor hoe hun dag is geweest. Na het eten 
werken we verder; er wacht nog een uitvaart en verschillende maandbladen vragen kopij. Buiten ruist de branding en maakt het 
licht in de vuurtoren z’n rondjes. Klein eiland van zand en wind. Het is een wereld op zichzelf en tegelijk ligt het midden in de 
wereld. Ik praat net zo makkelijk met mijn kinderen in Barchem als met Helene en contact met een kunstschilder in Zuid-
Amerika is zo gelegd. Wat leven we toch in een wonderbaarlijke tijd!

Hartelijke groet, Nicoline Swen

Contact: degelebus@swen.nu, 06 43167139 (Helene Westerik), 06 22497969 (Nicoline Swen)  
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REIS

De drie zeven (Mijn goede voornemen dit jaar; de 3 zeven gebruiken!)
Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. 
Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. “Socrates! Ik moet 
je iets vertellen over je vriend die…”

“Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je verder gaat. Heb 
je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?”
“De drie zeven? Welke drie zeven”, vraagt de man verbaasd.
“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor.

“De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het 
waar is wat je mij vertellen wilt?”
“Nee, ik hoorde het vertellen en…”

“Ah juist! Dan is het toch zeker 
wel door de tweede zeef gegaan? 
De zeef van het goede? Is het iets goeds 
wat je over mijn vriend wilt vertellen?”
Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, 
dat niet. Integendeel…”

“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het 
noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?”
“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordde de man.

“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je vertellen wilt, 
niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en 
belast mij er niet mee.”

Met stip de grappigste vogeltjes van het 
strand: Strandlopertjes! Ze rennen mee met 
de golven op zoek naar eten. Hun pootjes 
bewegen zo snel dat het net lijkt of er kleine 
verenbolletjes over het strand rollen. 

S o m m i g e  O M W E G E N  l e i d e n  s n e l l e r  n a a r  h e t  D O E L .
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Lieve mensen, 

Minstens een uur ronddwalen in een boekhandel. Ik doe het graag en het is vaste 
prik als ik op Terschelling ben. Ze hebben een behoorlijke collectie, en wat heel leuk 
is, is dat ze werken met recensies van eigen klanten. Zo tref je bij verschillende 
boeken handgeschreven recensies aan. Het is boeiend om die te lezen. Zo anders van 
toon dan professionele recensies, die vaak een vergelijking maken met eerder werk van de 
auteur of het boek in een bredere context plaatsen. Dat is natuurlijk ook prima, maar die 
handgeschreven recensies blijven met hun aandacht bij het verhaal. Ze getuigen van het gevoel 
dat je kunt hebben om in de wereld van het boek te zijn. Of van het fenomeen dat je het boek 
niet kunt wegleggen, omdat je zo graag wilt weten hoe het afloopt. Dat de recensies 
handgeschreven zijn, maakt het extra bijzonder. Omdat daardoor de aandacht benadrukt wordt 
waarmee de woorden geschreven zijn. Vertragen; jezelf een uurtje boekhandel gunnen en 
verlangen laten oproepen door handgeschreven recensies. Een verlangen naar andere werelden, 
naar een verhaal waar je in kunt wonen, of naar woorden die jou kunnen bevestigen of troosten. 
Een mens heeft dat echt nodig. Ik kan niets anders dan dat beamen. 

Hartelijke groet, Helene Westerik 

Deze REISBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik 
in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland.
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Sinds een half jaar rijd ik in een 
‘nieuwe oude’ auto. Het duurt 
altijd een tijdje voordat ik het 
kenteken uit mijn hoofd ken. En 
dat is tegenwoordig wel handig 
vanwege het parkeren op kenteken. 
Iemand reikte mij een 
ezelsbruggetje aan, zodat ik nu 
zonder problemen kan typen: 
S-532-KR. Stille Kracht is het 
bruggetje. Voor dat wat mij goede 
moed en kracht geeft. En voor dat 
wat ik hoop te kunnen zijn in de 
wereld om mij heen. Als het gaat 
om de cijfers is het natuurlijk een 
makkie: 5 = 3 + 2. Kortom: een 
kenteken om mee verder te kunnen! 

Soms zijn er onzekere tijden. En dan geeft 
het ritme van eb en vloed houvast. Zoals in 
dit gedicht van Ariena Ruwaard. 

Weet dat je altijd kan schuilen
Weet dat je bij me mag huilen
Nee, je hoeft niet eens te praten
Ik ben altijd dichtbij

Weet dat de wolken verdwijnen
Weet dat jouw zon weer gaat schijnen
Ja, als de dingen te hard raken 
ben ik altijd dichtbij

Bij mij ben je voor altijd
Er is niemand dichterbij
Geloof me, ik ben nooit alleen
Ik ben altijd nog bij mij

Er is niets wat mij tegen kan houden 
Hou hoop en heb het vertrouwen
Ik weet het is beter
dicht bij me te zijn 

Door mij kan ik dansen en leven
Voor mij zal ik zorgen uitvegen
Ik hoef mezelf niet te bewijzen
Ik mag zijn wie ik ben

Bij mij ben ik voor altijd
Er is niemand dichterbij
Geloof me, ik ben nooit alleen
Ik ben altijd nog bij mij

Bij mij ben ik voor altijd
Er is niemand dichterbij
Geloof me, ik ben nooit alleen
Ik ben altijd nog bij mij

Ik ben nooit alleen
Ik ben altijd bij mij

De kop van 2024 is er af; 
er liggen nog 11 maanden 
voor ons open. Waar de 
weg ook heen gaat, ga 
hem vanuit je hart. 

Je kern zijn – dat is helpend in een wereld waarin er veel 
verandert. Luister maar eens naar BIJ MIJ, van May & June: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=js7ltIk7ck0
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